
Poëzie van bij ons

Na onze prettige en geslaagde wandeling op 2 augustus 1998 in Lapscheure, kregen
wij van ons medelid E.H. Leon Debruycker, geboren Lapscheurenaar en gedurende
jaren pastoor van Saint Léger (Moeskroen) dit buitengewoon poëtisch gedicht. We
vroegen hm om het te mogen publiceren in Rond de Poldertorens. Misschien zijn er
nog meer lezers die ons zulke pareltjes kunnen bezorgen.

Lapscheure, evocatie, laatavond, winter

De paal

die staat er boven water
‘n uil zit er te slapen,
- ‘t is waken dat ie doet, -

zoals de maan vermoedt....

Ze delen, alle drie,
dezelfde nachtgeheimen
in jaren niet verwoord?
Of toch.. .‘Le plat pays’ ?...

Geen weiland te bespeuren
- de sikkel dobbert voort -

geen wilg om mee te treu ren
op achtergrond - LAPSCHEURE -

de maan, ‘n uil, die paal...

Leon De Bruycker
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