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“M. Coornaert vermeldt in zijn werk “Dudzele en St.-Lenaart” dat Bisschop Drogo een
Translatio Sanctae Lewinae schreef~ waarin hij een mirakel vermeldt dat gebeurde in de kerk te
Dudzele door tussenkomst van de heilige Lewinna.”

De titel van Bisschop komt bij M. Coornaert niet voor, maar werd er door mij onwille
keurig aan toegevoegd.

Volgens de zeer degelijke studie over dit onderwerp door N. Huyghebaert in Sacris
Erudiere, Steenbrugge 1971, werd de Translatio Sanctae Lewinne geschreven door een monnik
van St-Winnocsbergen, die toevallig ook de naam Drogo droeg.

Met dank aan E.H. Lavaert voor deze inlichting.
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