
Beste leden,

Bij de eerste uitgave van 1996 wil ik zeer graag aan een paar verplichtingen
voldoen.

Wij danken hartelijk onze publicisten voor hun inlassing in ons ledenboekje.
Wij danken ook onze tafrijke leden voor het betalen van hun lidgeld. Graag willen
wij hen om een gunst vragen. Richt uw aankopen of dienstverleningen aan onze
publicisten en vermeld dat ook.
En nu het traditionele: wie nog zijn bijdrage moet storten, kan dit nog altijd...

Eerst en vooral zijn wij een gouden jubileum rijker. Het is 50 jaar geleden dat de
heer J. Leysen (toen militair in Knokke) een ganse reeks visserstypen tekende,
welke door ‘Heyst leeft’ uitgegeven werden.

Onze afgelopen tentoonstelling “Carnaval” in samenwerking met v.z.w. ‘toerisme’
is uitgegroeid tot een sukses. Maar in feite wij leven toch in Heist!

Onze volgende betrachting is een tentoonstelling in te richten welke kan
doorlopen tot in de zomer. Het terna is zo een beetje “Heist, vroeger en nu”. en
het is niet alleen voor de toeristen.

De 10e uitgave van het Vlaamse Visserslied krijgt ook meer en meer vorm. Wij
werken verder aan een eventuele ruilbeurs, monumentendag, een reis, een
avondje Heist, enz...

In ons eerste boekje van ‘96 kunt U kennis maken met de familie Daveloose, en
gaan wij verder dwars door België met Vic Depaepe.

Intussen met veel groeten en zeer genegen,
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