
K.F.C. HEIST... KAMPIOEN

Heyst Leeft houdt er aan om de plaatselijke voetbalclub van harte geluk te wensen
bij het behalen van de kampioenentitel en de terugkomst in Eerste Provinciale.
Wij wensen “onze ploeg” alle sukses toe voor het komende seizoen.
Onze voorzitter ging even zoeken in zijn archieven en vond er nog een prachtige
herinnering aan een voorgaande kampioenenploeg, namelijk veertig jaar geleden.

De Heistse voetbalfans
zullen zeker herkennen:

— Marcel Rotsaert
— Freddy Van Hoof
— Oscar Dogimont
— Maurice Samijn (÷)
—Jules Coppens
— Robert Vandenberghe (+)
— Marcel Herrebout
— Werner Vancrombrugghe
— Werner Lust
— Cyriel Tavernier
— Raoul Debrabander.

EERBETOON AAN KONING BOUDEWIJN.

Heyst Leeft sluit zich graag aan bij de massale blijken van mededelen geuit naar
aanleiding van het onverwacht overlijden van wijlen Koning Boudewijn.
In naam van de vereniging en alle leden werd door de voorzitter het rouwregister op
het stadhuis te Heist ondertekend.

Het is onze bedoeling een speciale bijdrage te wijden aan de relatie van de Koning
en de Koningin met Heist. Het vorstenpaar bezocht onze gemeente inderdaad
enkele malen, meestal in dramatische omstandigheden naar aanleiding van het
vergaan van een vaartuig.

Wij vragen onze leden ons persartikels of persoonlijke foto’s te bezorgen van
dergelijke bezoeken zodat wij in een volgende editie daaraan aandacht zouden
kunnen schenken.
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