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Aan onze 500 leden...

De zomer 1993 is voorbij, en hier zijn wij dan met ons derde boekje.
Onze beloften zijn geen ijdele woorden gebleven...

Het achtste Festival van het Vlaamse Visserslied was een groot sukses op 27 juni en
dank zij de medewerking van onze sponsors gaan wij nu wel vlug naar een
volwaardig professioneel festival.
Op 15 augustus gaven wij de nodige medewerking aan de jaarlijkse processie in het
kader van de zeewijding.
Zondag 12 september gaf onze vereniging een extra—dimentie aan “Het Kasteeltje”
tijdens de Open Monumentendag... en er was een enorme belangstelling.
Ook onze jaarlijkse reis op 25 september was een topper.

Voor onze tentoonstelling “60 jaar stadhuis “ willen wij nogmaals aandringen om ons
foto’s van huwelijken, recepties van verenigingen, enz. te bezorgen.
Breng ze dus bij een van de bestuursleden binnen a.u.b.

In ons nummer 3 kunt U kennis maken met het geheim van ‘t Frans Klooster en doen
wij ook alles uit de doeken over de “boules de Berlin”.

En weet ge nog dat K.F.C. Heist ook in 1953—1 954 de kampioenstitel behaalde?

Uw Voorzitter,
Fernand De Backere
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