
Oproep beantwoord...

Dat ons ere—lid Senator Manu Desutter een fervent lezer is van ons tijdschrift
wisten wij al lang. Maar door het beantwoorden van onze oproep tot het
inzenden van teksten heeft hij dit andermaal bewezen. En vooraleer wij het
ingestuurde lied afdrukken toch ook graag in naam van gans het bestuur een
hartelijk proficiat voor het behalen van zo’n groot sukses tijdens de
verkiezingen van 24 november, wat Manu Desutter tot eerste Senator van
Heist maakt.
Het ingezonden gedicht is een ode aan Duinbergen, van de hand van
Constant Ackx, en ons bezorgd door Manu Desutter, die het mocht
ontvangen van zijn schoonvader.

Aan ‘t Noordzeestrand,
in Vlaanderland

Aan ‘t Noordzeestrand, in Vlaanderland,
verdoken in de duinen,
daar lig het schoonste plekje grond,
zoo schilderachtig en gezond,
omringd van bergenkruinen.

Dit lieve oord,
dat ‘t oog bekoort,
ofschoon onlangs geboren,
is rijk aan ‘t zoetst natuurgenot,
en noodt er alle vreemden tot
‘t verblijf er uitverkoren.

Zijn wilde park, van enig mark,
van bloem, gewas en struiken,
er spreidt tentoon een rare pracht
weerhoudt er als door tooverkracht
om ‘t groen gewas te ruiken.

In ‘t mulle zand,
nabij het strand
der zee, als droge drokken,
vertoont zich, grootsch, en flink en fel,
het zoo verruk’lijk tennisspel
om vreemden aan te lokken.

En daar rondom, er prijken om,
villa’s, chalets, paleizen,
de puikste langs geheel de kust,
en bieden er een tooverrust,
die Duinbergs roem doen rijzen.

Langs berg en dal, weerklinkt ‘t geschal
der duinenvogels zangen.
Konijntjes hupp’len, vrij en los,
vol levenslust in ‘t kreupelbosch,
die ‘t tafereel belangen.

Met veel gezag, men noem enmag
Duinbergen ‘t lief juweeltje
van al de plaatsen aan het strand,
gelegen in ons Vlaandereland,
in ‘t groot: een echt prieeltje.

Constant Ackx
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