
Richard De Koninck, Heist 11.01.05-31.03.82

Op de foto Richard De Koninck, alias Fut, in ‘ambtskledij” in gezelschap van
enkele sympathisanten ter gelegenheid van Oosthoekkermis 1955.

R’uim 30 jaar heeft Richard de volksfeesten, georganiseerd door de Kon.
Rokersclub “De Ware Vrienden”, geanimeerd als garde en tambour-Majoor.
In 1952 werd hij “bevorderd” tot garde-Adjudant en in 1958 kreeg hij de
“graad” van garde-le Luitenant.

Na de “Gouverneur” Camiel Devlaminck en “Troubadour” Leon Creyf ver
liest de rokersclub opnieuw een markant figuur.


