
AOIELJ aan Ereburgemeester
GRAAF LEON LIPPENS

Maandag 16 juni 1986 te 11 u. eindigde het aardse leven van de edele

Heer — EDEL in de schooriste betekenis van het woord — GRAAF LEON LIPPENS.

In alle sereniteit en waardigheid vaarda zijn schone ziel naar haar

Schepper terug; in de langste zomerweek van het jaar is hij de “eeuwige

zomer” ingetreden. Hij was Ereburgemeester van Knokke, Stichtar van het

Natuurregervaat van het Zwin, Stichter en Erevoorzitter van de Belgische

Natuur— en Vogelreservaten, en o.m. Honorary Plember of Rotary Int.

(Zeebrugge—oosthoek), Plember of Honour of the World Wildlife Found,

Beschermheer der Vaderlandse Verenigingen, het Rode Kruis, de heemkun—

dige Kring “Unoc is ier” en de Kon. Harmonie “De Zeegalm” van Knokke.

Even stond de tijd stil in de “Tuin aan de Noordzee”, want haar meest

verdienstelijke burger had het tijdelijke met het eeuwige verwieaeld;

de droeve mare liep van mond tot mond : “er is een Qoed mens gestorven”.

VAARWEL dan, Vriend

Wij sturen aan een groot Man dit Gezelliaane Adieu toe :

“ Ik misse U — alwaar ik vaar

“ of waar ik henen keer,

de morgenstond, de dagen rond

en d’evonden nog meer,

“ Wanneer ik op uw dagen denk

‘t zij droevig hetzij blij, —

“ ik miss U .... ik misse Ii zô

ik misse tJ nevens mij.

En, bij dit afscheid, D A N K E N wij U :

— wij danken U voor alles, welbeminde, om ‘t Stichtend voorbeeld dat

uw leven bood, om al uw Liefde voor uw Stad enKindren, om uw schoon

leven — om uw schone dood.
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